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Brief van de Voorzitter. 
 
Beste Wandelvrienden. 

Alles gaat weer zijn normale gang, de vakantie is voorbij. 

Wij kunnen zeker terugblikken op 2 fantastische reizen. Eind juni hadden we 
Zinal. Wat hebben we daar prachtig weer gehad. Aangekomen met regen! En 
dan de volgende 7 dagen geen wolkje meer aan de lucht! Prachtige 
wandelingen voor ieder wat wils. Met of zonder gids, iedereen kwam aan zijn 
trekken. Dank aan Intersoc en zeker aan Wilfried en Jenna voor deze mooie 
vakantie. 

Ook Kleinwalsertal is een geweldige vakantie geweest. Hier en daar kwam er wat kritiek (opnieuw 
KLEINWALSERTAL). Maar ik denk dat de mensen zich nooit zo geamuseerd hebben!!! Wie wat minder zwaar 
wou wandelen, ging met Francis mee, en de bergklimmers met Ria en mij. Ik denk dat sommigen toch hun 
grenzen verlegd hebben!!! Zelfs onze buschauffeur (Tommeke) Marc was mee en stak een handje toe waar 
het nodig was. Ik heb niets dan lof gekregen over deze wandelvakantie, met dank aan Reizen Baus en zeker 
aan Francis. De verslagen van deze reizen kun je verder in dit blad lezen. 

Onze BBQ was ook zeer geslaagd, heel lekker en gezellig, bedankt Eddy (Café Gerechtshof). 

De avondwandelingen waren eveneens heel mooi, bedankt Gé en Tony voor het gidsen.  

Onze Eburonentocht was ook weer een succes, al voorspelden de weergoden niet veel goeds. Maar 
uiteindelijk viel het weer nog mee. Met 1165 wandelaars waren we zeer tevreden. Wel ben ik een beetje 
teleurgesteld in onze eigen leden!!! Er waren er wel veel op vakantie en het was een verlengd feestweekend, 
maar 88 van de 320 leden is toch wat weinig, al is het maar om een tasje koffie of een pintje te komen 
drinken, dat kost toch niet veel tijd of moeite? Zeker een dikke merci aan onze vrijwilligers, zonder jullie 
kunnen we NIET. 

Nu kijken we al uit naar het najaar. Op 5 oktober is er onze overlevingstocht. Geef een seintje als je al zelf 
naar Robertville rijdt en ook als je wil carpoolen, zodat er geen misverstanden zijn. Vergeet zeker geen eten 
en drinken en voorzie je van regenkledij, mocht het nodig zijn. 

Van 23 t/m 26 oktober hebben we onze midweekvakantie naar Irrel.  

Het wandelprogramma is klaar en wordt ter plaatse besproken. Net als vorig jaar in Xhoris zullen we weer in 
2 groepen wandelen, minder zwaar ± 12km en de zwaardere ± 20 km. Er is een inloopwandeling voor de 1ste 
dag.  Zorg dan wel dat je om 11u00 ter plaatse bent. Het is eveneens de bedoeling dat we de laatste dag, 
zaterdag, weer allemaal samen een afsluitwandeling doen. 

Vergeet 1 november niet voor onze wandeltocht in het wondermooie Kanne. 

Op 17 november hebben we nog een busreis naar Kessel-Lo. Er zijn nog een 10-tal plaatsen vrij. Als je 
interesse hebt, dan kun je je opgeven bij Lisette.  

24 november hebben we onze reisvoorstelling; noteer alvast deze datum want we hebben jullie prachtige 
reizen aan te bieden. 

Zo komt het einde van het jaar alweer in zicht. Met onze wintertocht op 29 december sluiten we dan het jaar 
af. 

Aan een lach kan je niet zien. 
Hoe zwaar een hart het van binnen heeft…  
Spoedig herstel aan al onze zieken!!!! 
 

Sportieve wandelgroeten  
Rina   
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Lettre du Président 
 
Chers amis marcheurs, 
 
C’est de nouveau la routine, car les vacances sont finies. 
Nous  avons certainement vécu 2 fantastiques voyages. Fin juin, nous avions Zinal. 
Le temps était merveilleux. Nous sommes arrivés avec la pluie ! Et puis les 7 jours 
suivants, pas un seul nuage dans le ciel ! De magnifiques promenades pour tout le 
monde. Avec ou sans guide, il y en avait pour tous les goûts. Un grand merci à 
Intersoc et surtout à Wilfried et Jenna pour cette belle vacance.  
 
Kleinwalsertal a aussi été une superbe vacance. Ici et là, il y a eu quelques critiques 
(à nouveau Kleinwalsertal). Mais je pense que les gens ne se sont jamais si bien 
amusés !!! Ceux qui souhaitaient des marches moins difficiles accompagnaient Francis, et les grimpeurs allaient avec Ria 
et moi. Je pense que certains se sont quand même surpassés !!! Même notre chauffeur (Tommeke) Marc était de la partie 
et donnait un coup de main quand c’était nécessaire. Je n’ai eu que des louanges pour cette vacance de la marche. Nos 
remerciements aux voyages de Baus  mais certainement à Francis. Vous pourrez lire plus loin dans ce journal les récits de 
ces voyages.  
 
Notre BBQ a été aussi très bien réussi, délicieux et agréable, merci à Eddy (Café Gerechtshof).  
 
Les promenades du soir étaient très belles, remerciements à Gé et Tony qui les guidaient. 
 
Notre marche des Eburons a connu de nouveau un beau succès, alors que  les prévisions ne prévoyaient rien de bon. Mais 
tout compte fait, le temps n’était pas si mal. Avec 1165 marcheurs, nous étions très satisfaits.  Pourtant, je suis un peu 
déçue de nos propres membres !!! Beaucoup d’entre eux étaient en vacances et c’était un long weekend de fêtes, mais 
88 membres sur 320 c’est tout de même peu, car pour venir boire une tasse de café ou une bière, cela ne coûte quand 
même pas beaucoup de temps ou de la peine ? Certainement un grand merci à nos volontaires car sans vous ce n’est pas 
possible. 
 
Maintenant, nous pensons déjà à la fin de l’année. Le 5 octobre, il y a notre marche de survie. Prévenez-nous si vous 
roulez vous-même vers Robertville mais aussi si vous voulez faire du covoiturage, afin d’éviter des mésententes. N’oubliez 
pas d’emporter de quoi boire et manger et prévoyez des vêtements pour la pluie.  
 
Du 23 jusqu’au 26 octobre, a lieu notre vacance à Irrel. Le programme des marches est prêt et sera présenté sur place. 
Tout comme l’année passée à Xhoris, nous marcherons à nouveau en 2 groupes, les moins lourdes de 12kms et les plus 
lourdes de 20 kms. Il y a une marche de reconnaissance pour la première journée. Essayer d’être sur place à 10h30. Il est 
prévu le dernier jour, samedi, de clôturer tous ensemble par une marche en un seul groupe.  
 
N’oubliez pas notre marche du 1er novembre dans la belle région de Kanne.  
 
Le 17 novembre, nous avons encore un voyage en bus à Kessel-Lo. Il reste encore une dizaine de places. Si vous êtes 
intéressé, faites-le savoir à Lisette.  
 
Le 24 novembre a lieu notre présentation des voyages ; notez déjà cette date car nous avons de magnifiques voyages à 
vous présenter.  
 
La fin de l’année est à nouveau en vue. Par notre marche d’hiver du 29 décembre, nous clôturons l’année.  
 
Vous ne pouvez pas dire à partir d’un sourire à quel point le cœur est lourd à l’intérieur. 
Un bon rétablissement à tous nos malades ! 
 
Salutations sportives, 
Rina, votre présidente. 
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Programma Tongerse Wandelvrienden (tochten) 2019 
 
Dag Datum Benaming Afstanden Uur vertrek 

Wo 01.11.2019 WANDEL MEE IN WONDERMOOI KANNE 

Zaal C.O.C. “Onder de kerk”, Brugstraat 
z/n , 3770 Kanne  

4-6-8-9-16-19 km   08.00-14.30 

Zon 29.12.2019 WINTERTOCHT 

V.I.I.O. Humaniora-College, Sint-
Truidersteenweg 17,  3700 Tongeren 

4-6-8-12-16-21 km 08.30-15.00 

 

Programma busreizen  2019 
 
Dag Datum Benaming Afstanden Uur vertrek 

Zon 29/09/2019 
Geraards-
bergen  

15e Natuurreservatentocht - Priortrofee 

Werkplaatsen Derito 

Hasseltkouter 57, 9500 Ophasselt 

7, 10, 14, 18, 22, 26 
en 32 km 

07:30-15:00 

Zon 17/11/2019 

Kessel-Lo 

8e Dynastietocht 

Ontmoetingscentrum Genadedal 
Velderblok 2A, 3010 Kessel-Lo (Leuven) 

4, 6, 11,15 en 20 km 8:00-15:00 

 
 

Al onze ééndaagse busuitstappen op zondag vertrekken op de parking Carrefour (GB) , Luikersteenweg , 
3700 Tongeren. Tijdstip van vertrek is 08.00 uur. 
 
Deelnemers aan onze busreizen, niet vergeten een extra paar schoenen mee te nemen voor na de 
wandeling in de bus. 
 

 

Inschrijving ééndaagse busuitstappen 
 
bij bestuurslid Lisette Buysman: 

 GSM: +32 498 84 52 39 
 Mail:  lisettebuysmans@outlook.com 
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Busreis naar Kesselo-Lo, zondag 17 november 2019.  

 

Start: Ontmoetingscentrum Genadeda, Velderblok 2A, 3010 Kessel-Lo (Leuven) 

Afstanden: 4– 6 – 11 - 15 – 20 km  
 

 

8ste Dynastietocht 
 

De start van de 8 ste Dynastietocht bevindt zich in het ontmoetingscentrum Genadedal te Kessel-Lo. Van 
hieruit wandelen we via Beneden Kessel naar het Provinciaal recreatiedomein, een familiepark in een 
groene omgeving en door het Ploeterbos. Hier slaat de 4 km af naar de aankomst.  

Via de Thomas Woodrow Wilsonlaan (President VS van 1856 tot 1924) wandelen we naar de Abdij van 
Vlierbeek. Deze abdij werd gesticht in 1125 door de Benedictijnen uit Affligem nadat Godfried met de 
Baard, de hertog van Lotharingen, hen het domein geschonken had. Het huidige complex bestaat uit de 
kerk en het nieuwe abtkwartier in neoclassicistische stijl (alle afstanden vanaf 5 km passeren hierlangs) 

 Verder stappend langs de Molenbeek, wandelen we door een typische holle weg (door erosie zeer diep 
ingesneden), door het Ronde Bos en vervolgens via het Lindenbos (35 ha groot met mooie oude beuken en 
eiken) naar de controlepost te Linden.  

Vanaf de controlepost kan je kiezen voor een bijkomende lus van 4,9 km langs de Kratenberg en door de 
wijk Steenveld of voor een lus van 8,9 km via de Speelberg door het Chartreuzenbos (met mooie holle 
wegen en bruine ijzerzandsteenbanken in de flanken). Tot voor de Franse revolutie was dit bos eigendom 
van de Kartuizerorde (‘Les pères Chartreux’), vandaar de naam. Nadat we een drankje en een broodje 
genuttigd hebben in de controlepost, stappen we door het Bleekbos. Via Hoog-Linden gaat het door het 
Kloosterbos terug naar de aankomst.  

Wij wensen jullie een aangename herfstwandeltocht. 

 

Inschrijving meerdaagse busreizen 2020 
 
Voorstelling reisprogramma 2020: noteer alvast zondag  24 november 2019 om 14 uur in uw agenda. 
Locatie: Basisschool Sint-Lutgart, Beemdstraat 4, 3700 Tongeren. Wees erbij!  Allemaal nieuwe 
reisbestemmingen. 
 
Meer info en inschrijven bij Kathelijne Devos: 
Telefoon: +32 476 27 05 45 -  mailadres: kathelijne.devos@gmail.com 
 
Betalingen meerdaagse reizen:   
Bankrekeningnummer: IBAN: BE11 0689 3234 6748 

 

  

Binnenkort: 
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Sportieve - programma wandelen zonder betalen 

Dag Datum Benaming Afstanden Uur vertrek 

Zaterdag 28/09/2019 
Opitter 

13e Eindezomertocht, WSV 10 Wing  
Schutterij Sint-Trudo, 
Zandbergstraat, 3960 Opitter 

5, 7, 14, 19 en 23 
km 

07.00 – 15.00 

Zat en zon 12 en 
13/10/2019 
Welkenraedt 

43e Marche d'automne  
Centre Sportif, Rue Grétry 10, 4840 
Welkenraedt 

4, 6 , 12, 21, 30, 42 
en 50 km 

06.30 – 15.00 

Zat en zon 16 en 
17/11/2019 
Herve 

45e Marche Internationale du 
Plateau, Collège Providence,  
Avenue Reine Astrid, 4650 Herve 

4, 6, 12 en 20 km 07.00-15.00 

Zaterdag 14/12/2019 
Maaseik 

Wintertocht, W.S.V. Rust Roest 
Schutterslokaal Sint-Sebastiaan 
Dorne, Dornerstationstraat, 3680 
Opoeteren 

3, 8, 13, 21 km 07.00 - 15.00 

 
Deelnemers die voor de verplaatsing kostendelend willen (mee)rijden, verwittig Rina  
GSM nr. 0478 500697 
 
Programma wandelen zonder betalen 

Dag Datum Benaming Afstanden Uur vertrek 

Zon 20/10/2019 
Paal 

47e Internationale Tocht, WSV 
Wandelend Paal, Parochiezaal Sint-
Paulus Diestersesteenweg 33, 3583 
Paal 

4, 7, 12, 16, 20, 30 
en 42 km 

07:00-15:00 

Maandag 11/11/2019 
Genk 

Herfst in Bokrijk, KWSV De 
Heikneuters vzw, Sint-Jozefinstituut, 
Kneippstraat 190-204, 3600 Genk 

5, 8, 17 en 20 km 8:00-15:00 

Zaterdag 01/12/2019 
Opgrimbie 

Bos- en Vijvertocht, De Heikrekels, 
Wijkcentrum Opgrimbie,  
Hoekstraat 1, 3630 Opgrimbie 
 

4, 6,  12 en 18 km 08.00-15.00 
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Overlevingstocht 5 oktober 2019 
 
Op 5 oktober 2019 organiseert onze club opnieuw een overlevingstocht. Dit betekent een wandeltocht 
in groep van ongeveer 20 km uitgestippeld door Voorzitter Rina en Ria. Dit jaar werd gekozen voor 
Robertville.  
Robertville is een klein Waals plaatsje in de Belgische Eiffel dat een deelgemeente vormt van de 
gemeente Weismes. De plaats ligt noordelijk in Weismes in de provincie Luik. 
Vaak wordt er gesproken van Ovifat-Robertville vanwege het nog iets noordelijker gelegen dorp Ovifat. 
In de buurt liggen het gelijknamige stuwmeer, het Meer van Robertville en de Burcht Reinhardstein. 
Robertville en omgeving maken deel uit van het natuurreservaat de Hoge Venen. 
 
Vertrekpunt van de wandeling is Rue du Lac nr. 37, Robertville. Voorzie u van wandelschoenen, 
regenkledij en een rugzak met eten en drinken voor de dagtocht.  
Plaats van samenkomst is de parking van de Carrefour Luikersteenweg in Tongeren om 8 uur. De 
verplaatsing gebeurt met eigen vervoer. Carpooling is mogelijk in overleg met andere deelnemers. Het 
deelnemen aan de wandeling zelf is gratis. Wil u mee, geef dan op voorhand een seintje aan Voorzitter 
Rina bereikbaar via GSM nr. 0478 50 06 97 of stuur haar een mailtje: grovenrina@gmail.com 
 
Tot dan! 
 

Sudoko  oplossingen op blz. 23 

 5      8        7  6  

4 7 1 8     5  6   9  1 2   

3    5   9   8 9     4   

8   7   9    1     4    

  5 6  4 1    4 6   3   7 2 

  4   5   6     8     1 

 1   3    8    8     9 4 

2     1 6 3 7    1 7  2   3 

 4      1    4  3      
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Overlijden 
Op dinsdag 18 juni 2019 is de heer Willy Proesmans, lid van de Tongerse Wandelvrienden, op de leeftijd van 78 jaar 
overleden. Willy was 18 jaar lid van onze vereniging.  
 

Lidkaart 2020 
Nu over enkele maanden de lidkaarten 2019 zullen vervallen, willen we jullie vragen om uw lidmaatschap van de 
Tongerse Wandelvrienden voor het jaar 2020 te vernieuwen. De Federatie Wandelsport Vlaanderen heeft op haar 
algemene vergadering beslist dat de lidkaarten 2019 geldig zijn tot 31 december 2019. Dit betekent dat u vanaf 1 
januari 2020 de nieuwe lidkaart dient voor te leggen bij de inschrijving van de wandeling. Voorts heeft de federatie 
beslist haar bijdrage van de Wandelclubs met twee euro te verhogen waardoor we genoodzaakt zijn om het lidgeld 
voor 2020 per persoon te verhogen naar 15€. 

Hoe betalen? Wij geven er de voorkeur aan om uw lidgeld over te schrijven op de bankrekening van de Tongerse 
Wandelvrienden BE11 0689 3234 6748 . Niet vergeten in de mededeling van uw overschrijving “uw naam en lidgeld” 
te vermelden.  Uiteraard voor zij die dat wensen mag dit ook cash betaald worden op het secretariaat van onze 
wandeltochten in Kanne en Tongeren, de reisvoorstelling Tongeren en de busreis.  

Hoeveel betalen? Het lidmaatschap 2020 bedraagt 15,-€, ingeval u de lidkaart komt afhalen op onze tochten van 1/11 
of 28/12, op de reisvoorstelling 24/11 of de busreis van 17/11. Woont u buiten België en u wenst ons clubblad via de 
post te ontvangen, dan vragen we u om 7,-€ extra te betalen.  

Wanneer betalen? De lidkaarten 2020 zijn beschikbaar vanaf 1 november 2019. Van zodra uw bijdrage betaald heeft 
kan u uw lidkaart bekomen. Opgelet de lidkaarten 2019 zijn in 2020 niet meer geldig.  

Mutualiteitsattest ziekenfonds: Zoals de voorbije jaren ontvangen onze Belgische leden naast hun lidkaart ook het 
mutualiteitsattest voor terugbetaling van het lidgeld tot 15,-€ als lid van een sportclub. Opgemerkt wordt dat u dit 
attest vanaf 1 januari 2020 mag indienen bij uw ziekenfonds met de vraag voor terugbetaling. 

PVC-lidkaarten: Omwille van kwaliteitsgebreken van de lidkaarten 2019 heeft de Federatie beslist om voor 2020 de 
nieuwe lidkaarten (bankaart formaat) van een duurzamer materiaal te verdelen. Nieuw is ook dat de nieuwe lidkaarten 
niet alleen zullen gebruikt worden voor het jaar 2020 maar ook in het 2021. Dit betekent dat u vanaf oktober 2020 uw 
lidgeld betaalt voor 2021 met behoud van de lidkaart.  Als het lidgeld voor 2021 niet betaald wordt, zal deze bij 
scanning op een wandeltocht in 2021 worden geweigerd en dan dient u te betalen als niet-lid. De betaling naar de 
toekomst toe blijft éénmaal per jaar. 

In haar novemberuitgave van “Walking Magazine” zal de Federatie Wandelsport Vlaanderen een speciale bijdrage 
over de nieuwe lidkaarten publiceren.  Hierin zal onder meer uitleg gegeven worden over haar spaaractie waarbij 
de leden gratis een poncho of rugzak kunnen verdienen. U zal ook samen met de nieuwe lidkaart 2020 een speciale 
uitgave van het wandelboekje (stempelboekje) ontvangen dat gebruikt wordt voor de spaaractie. De leden kunnen 
beginnen sparen van zodra ze het wandelboekje in hun bezit hebben, dus ook al in 2019. 

Wandelkalender 2020 
Op 11 november 2019 verschijnt de nieuwe uitgave van het boek “Walking in Belgium”. In de wandelkalender 'Walking 
in Belgium' vindt u alles wat u nodig heeft om in uw buurt of verder weg een mooie wandeling te maken! U kan nu al 
een exemplaar (en) reserveren bij onze club voor de prijs van 8,- € per stuk. Dit kan bij onze Voorzitter, Ondervoorzitter 
of Secretaris. Contactgegevens vindt u op pagina 2 van dit clubblad. U kan uw gereserveerd exemplaar van “Walking 
in Belgium” afhalen en betalen op de activiteiten van onze club zoals busreis “Kesselo” 17/11, reisvoorstelling op 24/11 
en Wintertocht  29/12/2019 in Tongeren. 
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Verzekerd op onze wandeltochten 
Sedert het begin van dit jaar wordt u bij de inschrijving op de wandeltochten een inschrijvingsbewijs/ betaalbewijs 
overhandigd. Belangrijk om weten is dat u enkel verzekerd bent als u een geldig inschrijfbewijs/ betaalbewijs kan 
voorleggen. Daarom is het van belang na betaling dit betaalbewijs na de wandeling te bewaren tot bij uw thuiskomst.  

Vakantiefoto’s  

Wil u nog even terugblikken naar onze mooie wandelvakanties kijk dan op onze website van de Tongerse 
Wandelvrienden  www.tongersewandelvrienden.be 

Startplaatswijzigingen 
 De 42e Marche Franchimontoise  te Theux op 29/09/2019 verandert van startplaats naar Salle Communale 

de La Reid – Route du Maquisard, 9 – 4910 – LA REID (THEUX).  
 Wandelclub VOS Schaffen meldt ons een startplaatswijziging van zijn 24e Oranjetocht op zondag 

13/10/2019. De nieuwe startplaats is 'Den Amer', Nijverheidslaan, 3290 Diest. 
 Wandelclub “Wandel Mee Brueghel vzw (2069)” meldt ons twee startplaatswijzigingen van haar tochten 

zijnde de: 
o “11e Woensdagtocht” op woensdag 6/11/2019. De nieuwe startplaats is Chiro Kaulille, 

Steenakkerstraat z/n, 3950 Kaulille-Bocholt 
o “12e Woensdagtocht” op woensdag 4/12/20019. De nieuwe startplaats is Jeugdverblijfcentrum 

Sloerodoe, Brogelerweg 150, 3950 Bocholt 
 De Dommeltocht op 16/11/2019 gaat door vanaf een nieuwe startplaats namelijk Zaal Dommelgalm, Jaak 

Tassetstraat 20, 3910 Pelt (Neerpelt). 

 

Privacyverklaring 
De Tongerse Wandelenvrienden hechten veel waarde aan uw privacy en bescherming van uw persoonsgegevens. 
Daarom hebben onze privacyverklaring geactualiseerd. U kan deze nalezen op onze website 
www.tongersewandelvrienden.be  of op uw vraag kan deze voorgelegd en gelezen worden op het secretariaat van 
onze tochten in Tongeren en Kanne. 

 

Beslissingen bestuursvergadering van 23 augustus 2019 
Oude drankbonnen met ASLK-logo: de vergadering heeft beslist dat de geldigheid van deze bonnen afloopt en niet 
meer aanvaard worden per 31/12/2019. Omruiling naar nieuwe drankbonnen of jetons met clublogo is ook niet 
mogelijk. 

Tussenkomst van 10,- € bij de inschrijving van leden die deelnemen aan een vierdaags wandelevenement zoals aan de 
IJzer, Nijmegen enz.. De vergadering heeft beslist om vanaf 2020 niet langer nog een financiële tussenkomst te 
voorzien. 
 

Nieuwjaarsvieringen 2020 
Ook voor 2020 heeft de Federatie het initiatief in samenwerking met de regiobesturen genomen om hun waardering 
voor de actieve wandelaar te tonen. Zoals dit jaar gebeurd is zal er tijdens de nieuwjaarsviering verdienstelijke leden 
worden opgenomen in de Ereclub. Dit houdt in dat alle leden die 20.000 km (of een veelvoud ervan) of 1000 tochten 
(of een veelvoud ervan) gewandeld hebben gehuldigd worden tijdens deze viering. Alle gehuldigde leden ontvangen 
een leuk aandenken, een getuigschrift en mogen gratis aan tafel voor een lekker menu. Partners, bestuurders  van 
clubs … betalen 40,-€ pp. Iedereen is van harte welkom 

 

Al onze leden die denken in aanmerking  te komen voor deze  huldiging moeten zich wenden tot onze club, die u kan 
inchrijven. Dit laatste kan tot 15 december 2019. Wacht niet tot het laatste moment om uw inschrijving te vragen. 
Voor Limburg zal de viering doorgaan op 10 januari 2020 in Feestzaal Elysee, Koerlostraat 27, 3600 Genk om 18u45. 
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Egmond aan Zee bruist van de activiteiten. Zit u graag in het levendige hart van Egmond aan Zee, of liever op 
een strandpaviljoen met de Noordzee aan uw voeten. Het kan allemaal! 
De Noordzee laat ieder moment van de dag een ander gezicht zien; soms rustig en blauw, dan weer wild en 
grijs maar altijd uitnodigend. Komt het meemaken!  
 

Inbegrepen : 
• Vervoer met een van onze luxe autocars voorzien van alle comfort. 
• 2 overnachtingen op basis van half pension vanaf avondmaal 1e dag t.e.m. ontbijt 3e dag met verblijf in hotel 

Zuiderduin ****  gelegen in Egmond aan Zee 
• 2 x uitgebreid ontbijtbuffet  
• 2 x uitgebreid dinerbuffet incl.1 drankje 
• Duinenkaart 
• Gidsbegeleiding van Francis 
• Alle taksen en diensten. 
 

Niet inbegrepen/toeslagen : 
• Annulatie en reisbijstandsverzekering Allianz Assistance : 

o 1-persoonskamer : € 18,48 per persoon. 
o 2-persoonskamer : € 15,48 per persoon. 

• Toeslag single kamer : € 50 (beperkt aantal beschikbaar) 
• Middagmalen en avondmaal laatste dag  
• Inkomgelden  
 

Inschrijvingen en informatie bij het bestuur van de Tongerse Wandelvrienden : 
 Rina  Groven – 0478.500.697 – grovenrina@gmail.com 
 Kathelijne Devos – 0476.270.545 – kathelijne.devos@gmail.com 
 Lisette Buysmans – 0498.845.239 – lisettebuysmans@outlook.com  

 

Reisvoorstelling op 24/11/2019 om 14u00 

 
  

15 mei 2020 t/m 17 mei 2020 

 

Tongerse Wandelvrienden  Egmond aan Zee 

15/05/2020 – 17/05/2020 
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Het Zwarte Woud is het grootste bosgebied in Duitsland en bestaat hoofdzakelijk uit dennen- en 
sparrenbomen. Het Zwarte Woud staat bekend als een van de populairste toeristenbestemmingen in 
Duitsland. Een klein deeltje in het noorden wordt beschermd als Nationaal Park Schwarzwald.  

Het gevarieerde landschap van het Zwarte Woud is ideaal voor alle soort van sportactiviteiten. Met name 
wandelaars voelen zich op de verschillende niveaus van Duitslands hoogste middelgebergte in de 
drielandenhoek Duitsland-Zwitserland-Frankrijk, gewoonweg heerlijk in het hoge Zwarte Woud zijn talrijke 
wandelpaden beschikbaar. 

Inbegrepen : 

• Vervoer met luxe autocar van Reizen Baus voorzien van al het nodige comfort. 
• Professionele en ervaren chauffeur welke garant staat voor een veilige reis. 
• 6 overnachtingen in Hotel Grünwinkel*** te Oberharmersbach. 
• Verblijf in half pension vanaf avondmaal 1e dag t.e.m. ontbijt laatste dag. 
• Halfpension = 3 gangen menu en saladebuffet 
• Begeleiding door onze eigen wandelgids, Francis Quetin. 
• Gastenkaart met gratis treingebruik. 
 

Niet inbegrepen/toeslagen : 

• Annulatie en reisbijstandsverzekering Allianz Assistance : 
o 1-persoonskamer : € 36,06 per persoon. 
o 2-persoonskamer : € 29,94 per persoon. 

• Toeslag single kamer : € 102 (beperkt aantal beschikbaar) 
 

Inschrijvingen en informatie bij het bestuur van de Tongerse Wandelvrienden : 

 Rina  Groven – 0478.500.697 – grovenrina@gmail.com 
 Kathelijne Devos – 0476.270.545 – kathelijne.devos@gmail.com 
 Lisette Buysmans – 0498.845.239 – lisettebuysmans@outlook.com  

  

Tongerse Wandelvrienden  Zwarte Woud 

23 augustus 2020 t/m 29 augustus 2020 
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 Wandelen zonder Betalen 
Marche sans Payer- Sport WzB bon 

Geldig op 12 en 13 oktober 2019 

 

43e Marche d'automne - Euregio Marching Trophy (50 km)  
"Pomona Trotters" Welkenraedt (LG 112) 

Afstanden: 3-6-12-21-30-42 en 50  km 
Te 4840 Welkenraedt: Centre Sportif, Rue Grétry 10 

 
 
 

  

 
 
 

  

De betaling van de inschrijving van leden die dit formulier gebruiken zal door onze penningmeester gebeuren via bank 

 Wandelen zonder Betalen 
Marche sans Payer - WzB bon 

Geldig op 16 en 17 november 2019 

 

45e Marche Internationale du Plateau  
Les Piquants - Herve (LG 003) 

Afstanden: 3-5-7-13-18 en 25  km 
Te 4650 Herve: Collège Providence, Avenue Reine Astrid 

 
 
 

  

 
 
 

  

De betaling van de inschrijving van leden die dit formulier gebruiken zal door onze penningmeester gebeuren via bank 

 Wandelen zonder Betalen 
Marche sans Payer - WzB bon 

Geldig op 1 decmeber 2019 

 

Bos- en Vijvertocht  W.S.V. Rust Roest Maaseik (2008) 
Afstanden: 4 – 6 - 12 en 18 km 

Te 3630 Opgrimbie: Wijkcentrum Opgrimbie, Hoekstraat 1 
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Zinderend Zinal ... 

Nooit eerder was de hemel zo blauw in de Val 
d'Anniviers als die vakantieperiode van 22 tot 
30 juni 2019. Nooit was het begrip WANDEL-
VRIENDEN zo betekenisvol ingevuld als die 
zonnige week met de Tongerse in het 
betoverende kanton Wallis. Want wandelen 
deden ze en vrienden bleven ze! 

De buschauffeurs hebben zich perfect van hun 
taak gekweten. De excursies met Jenna naar 
Zermatt en Sion waren warm en mooi 
uitgewerkt. 

Sta me toe dat ik iets meer blijf stilstaan bij de wandelingen. Stilstaan deden we eigenlijk niet veel, want reeds de 
eerste dag, na de kennismaking op Sorebois, vlogen de stappers er al in. La Cabane de Petit Mountet mag dan de 
klim voor de madammen met de lange rokken genoemd worden, maar het is een pittig stukje omhoog voor de 
eerste dag (400 m). 

s'Anderendaags leek iedereen reeds ingelopen toen we de hoogteweg naar Griments namen en onder een 
temperatuur van 35 ° in de eitjes naar de BENDOLLA klommen. De afdaling langs Avoine was lekker heet en de pint 
op het eerste beste terras beneden smaakte heerlijk. 

We gingen maar door met lunchpakketten aanvragen; de bus naar St.-Luc puilde uit van Wandelvrienden en het 
tandrad naar Tignousa (2300 m) kraakte in zijn voegen. Daar zouden we met 34 de plantenwandeling aanvatten en 
doorklimmen tot het hotel WEISHORN.(2450m) Een groepje daalde helemaal te voet naar Zinal toe. Sommigen 
verlegden hun grenzen en anderen genoten met Wilfried van een zalige afdaling door het bos van Les Girettes tot 
St.-Luc. De Postbus was daar gereserveerd, zoals alle dagen nadien trouwens. 

Heerlijke temparetuur op het Hotelterras s'avonds. Ook op het dakterras waar enkelen zich aan een initiatie 
Sambadansen waagden. De dagelijkse aperitieven en de all-in pilsjes gingen vlot binnen. Het eten verbeterde van 
dag tot dag, raclette incluis. 

De volgende dag gingen we in het spoor van charmante Jan naar de Moiry voor de hoogtewandeling op 2500 m. 
Blauwe gentianen, sleutelbloemen, alpenroosjes, Edelweissjes. Het was er in alle superlatieven en in de hoogste 
schoonheid aanwezig. De gletsjer van de Moiry lag verder te smelten in de zon, terwijl de marmotten onze tocht 
vrolijk begeleidden. Even konden we niet over een waterval, maar geen nood, er is altijd een oplossing. In mijn 
haastige stijl om alles te vermelden vergat ik even de dag voordien, toen we met 12 de lastige “Lac d'Arpitetta” 
beklommen. Rina en nog enkele anderen gingen er wat graag met de voetjes in het water. Enkele moedigen 
waagden zich nog 450 m hoger tot de Cabane. Chic ! 

De tijd vloog snel in het leuke Diablons-Intersoc-hotel.De meest betoverende tocht vond ik , en ik niet alléén, de 
klim naar de ILLHORN (2781m) met 24 wandelaars, die door de sneeuw, over de rotsen klommen met beneden zich 
prachtige vergezichten over de Illsee, de Rhonevallei, de Swartschhorn, de Matterhorn, de Bishorn etc; 

Het was de revanche van 2 jaar geleden toen Wilfried en een groep Tongerenaren bijna afgebliksemd werden. De 
meesten waren er nu opnieuw bij!  Schitterend gewoon. De afdaling naar Chandolin was gezellig tot in de Cabane 
d'Illhorn met de hippe diensters die ons voorheen door Roger en Noel beloofd waren.We liepen daardoor bijna 
verloren in het dorp en haalden mits onze goede fysiek nog net de PTT bus. En zeggen dat Lisette de juiste weg 
wist...Hahaha.. 

De laatste dag was het Barbeque op Sorebois. Maar eerst een klimmetje naar de Corne, jawadde. En helemaal met 
de benentram naar beneden.(van 2850 naar 1672 m) Onze slotbijeenkomst was kort, maar krachtig, met gezang 
van John, Roger en iedereen die nog bij stem was. LIMBURG LIMBURG ALLEIN, DOA GEHTS NICHTS BOVEN, ZO IST  
ER MER EIN.Tot volgend jaar in Harachov ? 

 

Wilfried  
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Met de fiets naar Zinal door Jeannie Gelders - Scheijen en Reginald de Jong 

 
Al eens een fietstocht gemaakt? Wie niet. Maar van Valkenburg naar Zinal met de 
fiets en terug is niet van zelfsprekend. Onze Nederlandse vrienden Jeannie en 
Reginald, beide lid van onze club, ondernamen deze tocht om met ons te wandelen 
door de bergen in Zwitserland. Voor zo’n tocht moet je niet alleen beschikken over 
een heel goede conditie, getraind zijn maar ook je route kunnen uitstippelen en 
vinden. Zelf met GPS en smartphone is dit niet altijd evident. 
 
Gepakt en gezakt vertrokken zij op 7 juni 2019 met hun elektrische fietsen voor deze 
lange tocht. Voorzitter Rina was op de hoogte van deze onderneming en op geregelde 
tijdstippen werd zij op de hoogte gehouden van hun belevenissen met een mailtje en 
hun reisverslag. Met het weer als onbetrouwbare partner is het niet altijd makkelijk 
geweest. 
 
Hun volledig reisverhaal kan je lezen op onze website: 
www.tongersewandelvrienden.be  Zeker doen. Namens het bestuur van de 
Tongerse wandelvrienden wil ik Jeannie en Reginald van harte proficiat en samen 
nog vele gelukkige jaren wensen. 

 
Zinal 22 juni t/m 30 juni 2019 

 
Voor dag en dauw – op een onchristelijk vroeg uur (5u30) staan we gelaarsd en gespoord klaar om weer het 
adembenemend Zwitserland te veroveren. Maar eerst handjes drukken, kusjes uitdelen aan  alle vrienden. Sommigen 
hebben we een jaar niet gezien. We vertrekken met goed weer maar gaandeweg komen wolken opzetten.  Het wordt 
grijs, eigenlijk goed reisweer : niet te fris, niet te warm en droog, ideaal om veel slaap in te halen op de bus. Na lange uren 
stilzitten, zijn we opgelucht dat Marc voorbeeldig de 12 haarspeldbochten op weg naar onze stek, voortreffelijk neemt.  
En we zijn vooral uitgelaten dat we na 12 lange uren, worden uitgelaten !   
 
Het verplichte welkomstwoordje door Lieve, de directrice van Les Diablons, nemen we er graag bij. Terwijl het boven onze 
hoofden lichtjes druppelt, voorspelt Lieve schitterend weer vanaf morgen.  En gelijk krijgt ze ! Bij het opstaan – na 
welverdiende rust – lonkt de zon ons al  naar buiten. Het wordt de start van een hete week ! We halen gezwind de 30 
graden en zelfs meer ! In het dal blijft de hitte hangen, noodgedwongen zoeken we de koelte hoger op. Dankzij kabelbanen 
en vlotte overstappen per bus in Vissoie geraken we moeiteloos hogerop. Op de hoge besneeuwde toppen hap je naar 
adem. De lucht is er ijl, het zicht overweldigend. Daarvoor doen we het : eerst afzien, klimmen, dalen, vallen, opstaan en 
weer doorgaan.  Uren, dagen aan één stuk. We voelen ons zo nietig bij zo'n kolossaal overheersend landschap. 
Eén enkele vrouw hangt uren in de lucht, een andere valt in een put, waar het putdeksel deels open lag, een enkele man 
gaat één meter diep in de sneeuw, een andere rollebolt tot tweemaal toe een helling af, maar niet getreurd, zelfs 
darmperikelen drukken de pret niet! Zwitserland blijft kietelen, we krijgen er niet genoeg van. 
 
Na een week zie je nog altijd blije gezichten.  De sportieven bedwongen hoge toppen.  De recreatieven  bezochten Zermatt, 
Sion, het ondergronds meer van St Leonard, de charmante dorpjes rond Zinal, Vissoie, Ayer, het bloemendorp Grimentz. 
Het grotere en mondaine St Luc blijft ook een trekpleister – op weg naar Chandolin. In Chandolin heb je als uitdaging  de 
kermisattractie, de stoeltjeslift, waar je meerdere toertjes mee mag rondgaan voor je aan het zwaardere werk begint. 
Ofwel ga je naar boven op de berg de Ilhorn veroveren of je blijft lui achterover liggen op de vele strandstoelen vlakbij de 
kabelbaan. Zonnebaden op die hoogte is heerlijk ! En in de late namiddag vinden we elkaar terug op het terras van ons 
hotel. Verhitte gezichten smachten naar een frisse pint (meestal meerdere !) . De intense inspanningen van de voorbije 
dag, samen met de moordende hitte eisen hun tol.  Een paar uur later is het de wandelaars niet meer aan te zien.  Iedereen 
is aan het diner, netjes opgefrist en hongerig. En nadien ? Bijbabbelen op het terras en dan als afsluiter van een heerlijke 
dag : tijd om verkwikking te vinden in eigen bed. Gelukkig koelt het 's avonds af. 's Anderendaags kunnen we terug de 
wereld aan … 
 
Groetjes van jullie aller vriendin, 
Kathelijne  
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Kleinwalsertal 27 augustus t.e.m. 2 september 2019 

Dinsdag 27/8 
Zoals gewoonlijk vertrekken we om 6u stipt met de bus van Baus naar Oostenrijk. Einddoel : Mittelberg.  Het is het 
derde jaar op rij dat we naar het Aparthotel rijden. De accommodatie is fantastisch voor zo'n grote groep. Grote 
kamers, sauna, zwembad en sporthal en bovendien in de kelder nog een kegelbaan. Succes verzekerd. En 
daarbovenop  het belangrijkste : lekker eten ! 
Marc, onze nieuwe buschauffeur, rijdt gezwind van west naar oost. Francis, onze gids, heeft zijn les goed geleerd 
en houdt ons wakker om info te geven over de omgeving, steden en wisselend landschap. We zijn weer helemaal 
bijgewerkt door de eeuwen heen ! 
We hebben schitterend reisweer, niet te warm, niet te koud : ideaal ! Rond 16 u zijn we al aan het hotel. Uitpakken 
en wegwezen  voor een “eerste” kennismaking. Om 19u zit iedereen mooi opgeblonken aan het diner. Het eerste 
lekkere maal van de komende zes dagen.  Elk vindt zijn gading, zowel wat eten, drinken of compagnons betreft.  Na 
het eten nog eventjes samen keuvelen en dan eist de vermoeidheid zijn tol. Bedtijd. 
 
Woensdag 28/8 
De voltallige groep gaat mee met Francis, onze gids, een inloopwandeling maken naar Baad. Hij leidt ons langs een 
prachtig pad, soms flirtend met de wildwater rivier naar ons doel : centrum van Baad, aan de voet van de 
Widdersteinberg.  In een gezellige Inn kan je iets nuttigen en drinken. Twee uurtjes later, kies je om verder het zijdal 
in te trekken , te voet terug te gaan naar Mittelberg of de bus terug te nemen. Het zijdal is een mooie gevarieerde 
wandeling van 1,5 u. De nooit -moe te krijgen- wandelaars gaan na afloop nog te voet de panoramawandeling 
maken tot in Mittelberg. Anderen nemen de bus terug of gaan met Francis langs hetzelfde pad terug. 
 
Donderdag 29/8 
Vandaag gaat bijna iedereen mee naar de Breitachklamm. (JP en ik doen iets anders) Ofwel  ga je mee met Francis 
en dan doe je een halve klamm en keer je met de bus terug, ofwel volg je Rina en Ria en doe je een hele klamm en 
kom je te voet terug naar het hotel. (dagwandeling) 
 
Tegen 12 u 's middags is Francis met zijn groep terug. De chauffeur van onze bus kan zijn bus netjes parkeren en 
even uitrusten.  Om 14 u kan de groep samen met Francis een dalwandeling maken naar Riezlern en Hirschegg. Het 
weer wordt prachtig, de onweersbuien zijn voorbij. 
 
JP en ik zijn om 9u al vertrokken met de Walmendingenhornbahn naar hogere oorden. (1760 m hoog) Vanuit de 
hut daarboven starten we onze steile afdaling. De weergoden hebben het niet goed voor met ons. We worden van 
de berg geranseld met hevige regenvlagen, er is geen weg terug ! Na 3u priemende regen, paden die veranderen 
in rivieren, komen we uiteindelijk terug aan in ons hotel.  Natte kledij wordt vervangen door droge en de doornatte 
bottines en kousen worden buiten op het terras geplaatst om de drogen in de naderende zonnestralen. Wij gaan 
warmte zoeken in de sauna. 
 
Om 17u komt de groep van Rina en Ria binnen.  Niet te geloven, ik had zo met hen ingezeten dat ze nat tot op het 
bot zouden binnensijpelen, maar niks is minder waar : ze hebben het droog gehouden ! 
 
Na het avondeten kunnen we ons hartje ophalen. Het Duo Tequilas zorgt voor de ambiance, de “jonge deernes” 
met dirndl laten zich gaan ! Het laatste beetje energie wordt er uitgeperst. Nog maar eens kletsnat stap ik 's avonds 
uit mijn dirndlkleed ! Slechts één man houdt de eer hoog – Joep draagt zijn lederen Hose met stijl en dansen dat ie 
kan ! Andere mannen kunnen nog veel leren van Joep, hij is dan ook populair bij de dames ! 
 
Vrijdag 30/8 
Vandaag staat Obersdorf op het programma. Onze eigenste chauffeur brengt ons allen naar de 
Kanzelwandkabel.(1950 m hoog)  De “straffe wandelaars” gaan te voet naar Duitsland. De recreatieven gaan na een 
korte verkenning van de hoge toppen terug steil omhoog naar de kabelbaan om al glijdend terug op begane grond 
uit te komen; Onze buschauffeur brengt hen naar Obersdorf waar er naar hartenlust een pintje kan gedronken 
worden of voor de dames: shoppen, shoppen en nog eens shoppen tot je er dorst van krijgt ! 
Zij die boven verenigd werden in een groep geleid door Rina en Ria zakken steil de berg af om er dan weer volle 
'gas'  terug tegenaan te gaan tegen de steile klim. De wandeling is uitputtend, we scheren hoge toppen en zien 
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diepe dalen: omhoog, omlaag enz. Het is afmattend maar de moeite waard. De vergezichten zijn zo mooi. Net boven 
Obersdorf kun je de kabelbaan nemen naar de stad. De dappersten gaan liever te voet !Afgepeigerd vallen ze nadien 
in een luie terrasstoel neer om  hun dorst te lessen. Ze hebben het driedubbel verdiend ! 
 
Zaterdag 31/8 
De meeste wandelaars volgen Francis. Hij gaat wandelen in het dal, maar ook daar is een klimmetje nooit ver weg. 
Gelukkig liggen er genoeg 'kapelletjes' op de baan  om de dorstige kelen te lessen; Het is heerlijk warm weer. De 
geoefende wandelaars zoeken hogere sferen op. We nemen afscheid van de groep van Francis en gaan steeds hoger 
de berg op. Het is klimmen, klauteren, steil, losse stenen, boomwortels en bergbeekjes oversteken. Gelukkig 
hangen her en der kabels om jezelf omhoog te hijsen. De sfeer onder de klimmers is optimaal. Iedereen helpt 
iedereen. Zo moet het !  Uitgeteld komen we na lange uren 'travakken' terug in het hotel binnen. 
 
Na het avondeten kunnen we gaan kegelen. Er wordt heel wat afgelachen. Het blijft moeilijk scoren ! Uiteindelijk 
kennen we de winnaar : Jean weet het best de kegels staan ! 
 
Zondag 1/9 
Het miezert 's ochtends – maar een lijnbus wordt ingeschakeld om ons naar de Hohe Ifen te brengen. De zeven 
dappersten gaan met de kabelbaan de berg op. Op een gegeven moment begint de steile klim naar het plateau. 
Het grillige karstgebergte  verplicht je om je ogen goed de kost te geven – overal diepe spleten, gladde rotsen. En 
dan volgt het zwaarste gedeelte – de uiterst lange afdaling ! Gelukkig is de zon erdoor gekomen ! Het merendeel 
gaat vandaag mee met Francis. Hij wandelt vanaf de kabelbaan Ifen naar de Melködehut. Nadien keert hij via het 
dal terug naar het hotel. 
10 kleine negertjes gaan verder de berg omhoog om de Schwarzwaldhütte onveilig te maken. Het gaat steil omhoog, 
maar de bosrijke omgeving is uitnodigend om door te gaan. Op de middag komen we er aan. Na onze lunch vatten 
we de terugweg aan. In totaal gaan we 18 km te voet tot aan Mittelberg. Een uurtje later komen de 7 hele straffe 
mannen en vrouwen binnen gewandeld van hun Ifenavontuur. Het is goed afgelopen.  
 
Maandag 2/9 
Na een welverdiende, verkwikkende slaap, wenkt onze heimat. Het is tijd om koffers in te pakken en huiswaarts te 
keren. We verlaten Oostenrijk met een goed gevoel, pezige kuiten en beloven onszelf terug te keren naar het 
gemoedelijke, charmante immer groene weideland. 
De busreis gaat vlot, om 19u gaan we met stijve spieren de bus af op zoek naar eigen vervoer. Nog een snelle groet 
of kus onder de vriendengroep en we kijken uit naar het volgend avontuur ! Irrel eind oktober. 
 
Bedankt, medereizigers, jullie waren heerlijk gezelschap. 
Tot ziens, 
Kathelijne 
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 Wandelen zonder Betalen 

Marche sans Payer – Sport. WzB bon 
Geldig op 20 oktober 2019 

 

47e Internationale Tocht 
WSV Wandelend Paal vzw (2023) 

Afstanden: 4 – 7 – 12 - 16 – 20 – 30 en 42 km 
Te 3583 Paal: Parochiezaal Sint-Paulus, Diestersesteenweg 33 

De betaling van de inschrijving van leden die dit formulier gebruiken zal door onze penningmeester gebeuren via bank 

 Wandelen zonder Betalen 
Marche sans Payer - Sport. WzB bon 

Geldig op 11  november 2019 

 

Herfst in Bokrijk - KWSV De Heikneuters vzw (2006) vzw 
Afstanden: 5-8-12-17-20 km 

3600 Genk: Sint-Jozefinstituut, Kneippstraat 190-204 

 
 
 

  

 
 
 

  

De betaling van de inschrijving van leden die dit formulier gebruiken zal door onze penningmeester gebeuren via bank 

 Wandelen zonder Betalen 
Marche sans Payer - WzB bon 

Geldig op 7 en 8 september 2019 

 

2Daagse Braambierentocht - W.S.V. De Boskabouters vzw (2049) 
Afstanden: 5-10-15-20-30 km 

Te 3660 Opglabbeek: Bivakplaats Kimpenhof, Laerstraat 3 
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Aan alle jarigen 

van de maanden 

oktober, november en december 2019 

Een dikke proficiat

 
 

  

 
 

 
Somers Patisserie 

 
Dorpstraat 4, 3730  Hoeselt 

 
Tel: 089-41.11.64 
Fax: 089-24.68.48 

 

 

“Eburonentocht” 15 augustus 2019 Tongeren 

1. Tongerse Wandelvrienden 117  6. LES AMIS DU TUMULUS 25 
2. De Spartastappers Ardooie vzw 58 7. WSV De Schoverik DIepenbeek 24 
3. WC Aviat Sint-Truiden vzw 53 8. MORTIER C'EST L'PIED 21 
4. WSV De Colliemolen Oostnieuwkerke 53 9  WSV Eurek @ vzw 18 
5. Burchtstappers Herzele vzw 37 … De Leeuwerik Landen vzw 17 

   Totaal 1166  



22 

Vrije tijd  
B A L L O N V A A R D E R T I E N D E 

A L S R L S I O U L I IJ L C T U R K S 

T L T R A N C E E T C E T I H C R A A 

T E P R A K T H A T B O E N H I I R A 

R M N Z J I I R A A B T H C E V N A A 

A A N T D E C N T T I A S O E E M T L 

C A O E R O U C D N R I L T L O T E Z 

T L P N T E E G N E G IJ S E R S P S R 

I X U S G P E E D O R T K E L E L E U 

E N I S S E I K L H W M N H L F S O I 

P R T E L C S O A D E E E T E T T S T 

A B R E N O R C C A R R E I I P E A P 

R E E A R T D T H E R E B T S K M S L 

K L I E S R E D T O M T U E A J P T U 

IJ A K A L L U T E D N T I N R L E O I 

L N E S A T E P N R I D T A E G L R Z 

E G N P M L E I T E V R E D E N K M E 

D H B I K N E N W I L O N N E E U L N 

U E A O O V E R I G E N S R E K S A M 

O B L N E L L E N S N E P P O K S N A 

H B S A M E N S T E L L I N G E E T K 

P E E G E F E L I C I T E E R D N A E 

O N M E B A G A G E W A G E N E R A L 

N D E E R E T S E E M L E E N O T R IJ 

O C N A L B J O U R N A L I S T E N R 

Oplossing:  ...............................................................................................................................................................  

 
Mail oplossing (169) naar: luc.r.m.mas@gmail.com 
Of per post op volgend adres: Redactie TWV, Djef Swennenstraat 39, 3500 Hasselt 
 
Het gevonden eindwoord bestaat uit 10 letters. 
De afsluitdatum voor deze puzzel is eind november 2019. 
 
Er worden 3 dagreizen verloot onder de juiste antwoorden voor de reizen van 2019/2020.  
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Woordzoeker                                          
AANVECHTBAAR ELECTRODE RESTITUTIE 
ACHTENTWINTIG ENTREEKAART RETRO 
ALCOHOLSLOT EXPEDITEUR SAMENSTELLING 
ALLEMAAL GEFELICITEERD SCHATRIJK 
ANCIËNNITEIT HEMEL SLODDERVOS 
ARCHITECT HERROEPEN SPIONAGE 
ARISTROCRATIE INTERRUPTIE STEENTIJD 
ASIEL JEUGDHERBERG STEMPELKUSSEN 
ASTROLOGISCH JOURNALISTE STEVIA 
ATTRACTIEPARK KARATE STORMLANTAARN 
BAGAGEWAGEN KAROS STRESS 
BALLONVAARDER KARPET TANZANIA 
BALSEMEN KINDERMEISJE TEVREDEN 
BEELTENIS KOPPENSNELLEN TOEDEKKEN 
BELANGHEBBEND LENTE TONEELMEESTER 
BLANCO MAKELIJ TRANCE 
BLOKLETTEREN MASKER TURKS 
BUITENSPIEGEL MORENE UITPLUIZEN 
CHINTZ ONGESCHONDEN UITREIKEN 
DERTIENDE ONOPHOUDELIJK VOETBALELFTAL 
DREUNEN OVERIGENS WEETAL 
EETLEPEL PALET  
EINDMEET RESPECTABEL  
   

 
 Oplossing: Sudoku 

9 5 2 4 6 3 7 8 1  3 1 2 4 8 7 5 6 9 

4 7 1 8 2 9 3 6 5  6 7 4 9 5 1 2 3 8 

3 6 8 1 5 7 4 9 2  8 9 5 6 2 3 4 1 7 

8 3 6 7 1 2 9 5 4  1 8 3 2 7 4 9 5 6 
7 9 5 6 8 4 1 2 3  4 6 9 1 3 5 8 7 2 
1 2 4 3 9 5 8 7 6  5 2 7 8 6 9 3 4 1 
5 1 7 9 3 6 2 4 8  2 3 8 5 1 6 7 9 4 
2 8 9 5 4 1 6 3 7  9 5 1 7 4 2 6 8 3 
6 4 3 2 7 8 5 1 9  7 4 6 3 9 8 1 2 5 

 
 
Oplossing vorige uitgave:  Watermerk 
 
Volgende leden stuurden de juiste oplossing in en zijn deze editie uitgeloot !  
Gerda Vandersmissen, Robert Dessers en Lutgarde Doucet 

Proficiat ! 
Uw keuze voor een ééndaagse busreis uit het aanbod 2020 kan kenbaar gemaakt worden bij Lisette 
Buysmans  0498/84 52 39 
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Wandeling Tongerse Wandelvrienden 
“Wandel Mee in het Wondermooie Kanne”  

 
 Vrijdag 1 november 2019 

 
Over de landsgrenzen door het heuvelachtige natuurgebied van Sint-

Pietersberg met vele panoramazichten op Kasteel Neercanne, Casino Slavante, 
Ruïne Lichtenberg en Observant. Met uitkijktoren op groeve ENCI en 

Oehoevallei. Winkels in Maastricht open!. 
 

Vertrek: 08.00 – 14.30 
Afstanden: 4-6-8-11-15-19 km 

 
Vertrekadres: Zaal COC 

Brugstraat z/n 
3770 Kanne  

 

   

   

  Beste Lezers, 

De herfst is begonnen en de natuur maakt zich 
langzaam klaar voor de winter. Overal verschijnen 
prachtige herfsttinten. De Voorzitter en het bestuur 
willen de lezers van ons clubblad een fantastisch 
najaar wensen.  

Drie dikke kussen Rina. 

 
 
 


