
 



 



 

                             
                                                   Woordje van de Clubvoorzitter 

Limburg wandelt van zondag 27 april 2025 te Lummen is voor onze  club geen utopie 
meer, maar een levensgrote werkelijkheid geworden.  

In augustus 2000 werden wij als club “ De Schoonbeekse Bevertjes”, aanvaard als 
wandelclub door het toenmalige V.W.F. met clubnummer L087. Met amper een 15-tal 
leden was het hard werken om onze wandeltochten met succes in te richten in 
Schoonbeek. 

In 2010 hebben we de vraag gekregen om onze club te vestigen in Lummen. Mede met 
de hulp van vele mensen ons genegen hebben we dit kunnen verwezenlijken. Ons 
clubnummer bleef behouden, maar onze clubnaam werd veranderd in “ De Lummense 
Dalmatiërs”. Deze naam  verwees naar onze viervoetige mascottes. 

Als club hebben we tal van wandelingen georganiseerd met als voorlopige 
hoogtepunten de inrichting van de Limburgse wandeling in 2011, de welke we mochten 
afsluiten met ruim 1800 wandelaars. 

Een nieuwe uitdaging zagen we het indienen van onze  kandidatuur voor het organiseren 
van de Nationale wandeling 2014 te Lummen. Dit in samenwerking met wandelclub 
Horizon Donk waar we 6400 wandelaars mochten  ontmoeten. 

Dan konden we in 2020 onze 20-jarig bestaan niet inrichten door het gekende 
coronavirus. Toch hebben we dit dan gedaan in 2021, Limburg wandelt onder de 
federatie Wandelsport Vlaanderen. 2087 is toen onze clubnummer geworden en 
mochten we 2300 deelnemers ontvangen.  

Wij zijn ervan overtuigd dat we jullie voor ons 25-jarig Jubileum een prachtige wandeling 
kunnen aanbieden, op zondag 27 april 2025, in de zeer mooie natuur van Lummen. Dit 
alles aangevuld met een vleugje muzikale randanimatie. 

Tot dan, 

Ronnie Vanspauwen 

Voorzitter “De Lummense Dalmatiërs” 

 



 

 

 

      Voorwoord Schepen van Sport 

 

Lente het seizoen waarin alles weer tot leven komt. De natuur ontwaakt uit haar 
winterslaap en de wereld kleurt langzaam groen. De eerste zonnestralen  verwarmen 
onze gezichten, de bloemen beginnen te bloeien en de geur van de aarde  herinnert ons 
eraan hoe mooi het is om buiten te zijn.  

Dit jaar markeert een bijzonder moment in de geschiedenis van de Lummense 
Wandelclub het 25-jarig Jubileum. Vijfentwintig jaar lang is er samen gewandeld, 
ontdekt, gelachen en genoten van alles wat de natuur te bieden heeft. Van de eerste 
stappen in 2000 tot de duizenden stappen die sindsdien zijn gezet, is er samen een rijke 
geschiedenis opgebouwd, die niet alleen uit paden en routes bestaat, maar vooral uit 
vriendschappen, herinneringen en ongetwijfeld onvergetelijke momenten in de 
buitenlucht. Wandelingen zijn meer dan enkel fysieke activiteit. Ze brengen mensen 
dichter bij elkaar, verbinden ons met de natuur en bieden ons de kans om even stil te 
staan in een wereld die vaak snel doorgaat. Elke stap die wordt gezet, elke route die 
wordt verkend, is een kans om de schoonheid van onze omgeving te ervaren en de kracht 
van onze gemeenschap te voelen. En dat is precies wat de wandelclub “De Lummense 
Dalmatiërs” zo bijzonder maakt de gezamenlijke ervaring van iets eenvoudigs, maar 
tegelijkertijd diepgaand en verrijkend. “De Lummense Dalmatiërs” kunnen trots zijn op 
alles wat ze hebben bereikt. 

Of we nu een vertrouwde route wandelen of nieuwe paden ontdekken, elke stap is een 
kans om ons verbonden te voelen met de natuur en met elkaar. Het is een moment om 
stil te staan bij de kleine dingen, de zangerige vogels, het ruizen van de bomen, de frisse 
lucht die ons omarmt. Dit alles vormt de marge van het wandelen, iets wat we bij de 
Lummense Wandelclub elke keer weer kunnen ervaren. 

Dus trek je wandelschoenen aan, laat je meevoeren door het ritme van de natuur en laat 
de lente een nieuw begin zijn voor iedere wandeling die er wordt gemaakt. Laten we 
elkaar inspireren, steunen en bovenal genieten van elke stap. 

 

Namens “ De Lummense Dalmatiërs” 

wens ik je een inspirerende, actieve en zonnige lente. 

 

Schepen van Sport 



 

 

 

Vlaanderen Wandelt Limburg 2025 

in Lummen 

 

Vlaanderen Wandelt is een jaarlijks weerkerend evenement dat op dezelfde plaats en 
dag op diverse locaties doorgaat. 

In 2025 zullen er voor het eerst vijf organisaties zijn, één locatie per Vlaamse provincie. 
In Limburg kan men voor, Vlaanderen Wandelt Limburg, de wandelschoenen 
aanbinden bij de Lummense Dalmatiërs voor een wandeling in de wijde omgeving van 
Lummen. 

De Lummense Dalmatiërs staan garant voor kwaliteitsvolle organisaties. De club 
offreert op 27 april 2025 dan ook een aanbod op maat. Wandelaars van korte, maar 
eveneens van lange afstanden komen aan hun trekken. Er zijn diverse parcours tussen 
2 en 42 km. De korte afstanden zijn geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens. 
Wandelsport Vlaanderen en bij uitbreiding alle aangesloten clubs hebben niet enkel 
oog voor de tempobeulen en de sportieve wandelaars, maar evenzeer voor wie 
revaliderend is of niet(meer) over alle lichamelijke vaardigheden beschikt. 

Vlaanderen Wandelt Limburg, in Lummen, wordt een wandelfeest van en voor 
iedereen. Zo worden niet enkel de aangesloten leden uitgenodigd om deel te nemen , 
ook niet leden zijn welkom. Het is normaal dat leden voor hun trouw korting krijgen en 
voor de deelname in Lummen slechts 1,50 euro betalen. Niet leden betalen 3,00 euro. 

 

Met sportieve groeten, 

Voorzitter Lieven Hostens 

Wandelsport Vlaanderen V.Z.W. 

 

 



 

 



 



 



 



 


